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Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur Sixtuskerk - Heilig Avondmaal -
Voorganger: Ds. Evert Jan Hefting
Ouderlingen: Jan van der Schaaf, Liza Zijlstra
Diaken: Tiede Swart

Hulpdiaken: Dieuwke Goodijk

Aansteken kaars: Ferre Volbeda

Lector: Sietske van der Ploeg

Organist: Gerrit de Vries

Koster: Sipko Vlietstra

Beamteam: Douwina Duin, Philippus Bakker

- er is kindernevendienst.
- na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken.

LITURGIE

Orgelspel
Zingen: Lied voor de dienst 23b: 1, 4 - De Heer is mijn herder
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Psalm 65: 1, 2 - De stilte zingt U toe o Here
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 65: 3
Kyriegebed
Zingen: Loflied 968: 2, 5 - Door God bijeen vergaderd
Moment met de kinderen
Zingen: Verhalen die schijnen als licht op je weg
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3
Zingen: Lied 382: 1, 2 - O alle gij dorstigen kom tot de stromen
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10
Zingen: Lied 531: 2, 3 - Jezus die langs de straten kwam
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Geloofsbelijdenis - lied 340b
Collecten
1% Avondmaalscollecte - Leger des Heils
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2° Kerkrentmeesters la
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Givt




De Tafel van samen Zoveel gegeven delen wij - Job de Bruijn
De tafel wordt klaargemaakt: brood en wijn worden binnengebracht

Tafellied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - Leona Philippo Zoveel gegeven delen wij

Brood van het leven delen wij

Inleiding Brood van de hoop en brood van genade
Tafelgebed L brood ben iii

Zingen: Lied 985: 1 - Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven evensoroodben Jij.

Vervolg tafelgebed Zoveel gegeven delen wij

We bidden het ‘Onze Vader’ Wijn van het leven delen wij
Inzettingwoorden Geest van de liefde, geest van vertrouwen
We delen het brood en de wijn Levensgeest ben jij.

Tijdens het delen van brood klinkt er een lied: Zoveel gegeven delen wij

Afsluiting Mens van het leven, dat ben jij

Gebed Mens zonder grenzen, dat ben jij
Mens van de aarde, mens van de hemel

Zingen: Slotlied 971: 2, 3 - Zing een nieuw lied voor God de Here
Mens van God ben jij.

Zegen - Amen

Toelichting collecte: Avondmaalscollecte - Leger des Heils

Buurthuiskamers

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich sterk eenzaam. Weinig inkomen, een slechte gezondheid of echtscheiding
zorgen ervoor dat volwassenen en kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland buurthuiskamers. Het doel van de buurthuiskamer is om mensen uit de
directe omgeving uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. De buurthuiskamer is toegankelijk
voor iedereen, het is dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er
terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op
lokaal niveau wordt er soms ook huiswerkbegeleiding of muziekles voor kinderen aangeboden.

Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal buurthuiskamers met 100 plekken uitbreiden.
Dit kan alleen met de steun van kerken en donateurs.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening:
NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van
‘Leger des Heils buurthuiskamers’.

Bloemengroet:

Zondag 15 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Aly de Boer-Teertstra,
Kade 2 en mevrouw Marion Gelok-Mirck, Adelenstrjitte 1.

Er is een attentie bezorgd bij Sanne Hartman, Frientsjerterdyk 14-A.

Zondagsbrief per e-mail ontvangen

Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.
Vrijdag of zaterdag zul je dan de zondagsbrief van de daaropvolgende zondag per e-mail
ontvangen.

Aanmelden kan via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail
website@pknsexbierumpietersbierum.nl

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl



